
 
 

Gebed 

Heer Jezus, 

maak dat we U nooit als vanzelfsprekend 

ervaren.  

Uw aanraking geeft ons warmte, 

geneest ons,  

maakt ons weer heel.  

Nooit zult Gij ons aan ons lot overlaten,  

Heer Jezus, help ons U dank te zeggen  

en uw heilige Naam te eren.  

 
Lied  Wie dan wel? Paul Van Vliet  

Als wij niet meer geloven dat het kan 

Wie dan wel? 

Als wij niet meer vertrouwen op houden van 

Wie dan wel? 

Als wij niet meer proberen 

Om van fouten wat te leren 

Als wij ‘t getij niet keren 

Wie dan wel? 

Als wij niet meer zeggen hoe het moet 

Wie dan wel? 

Als wij niet meer weten wat er toe doet 

Wie dan wel? 

Als wij er niet in slagen 

De ideeën aan te dragen 

Voor een kans op betere dagen 

Wie dan wel? 

Als wij niet meer geloven dat het kan 

Wie dan wel? 

Als wij er niet mee komen, met een plan 

Wie dan wel? 

Als wij er niet voor zorgen 

Dat de toekomst is geborgen 

Voor de kinderen van morgen 

Wie dan wel? 

 

Zending en zegen  

 

Hoe wil ik mij opnieuw verbinden met  
mezelf, met de andere en met God ? 
 
Wat wil ik achterlaten? 
 
Waar wil ik voortaan mijn aandacht op 
richten? 
 
Wat blokkeert mij? 

Welkom 

 

Lezing Mt 4  18-22  

 

Verhaal De uitverkorene 

 

Duiding 

 

Persoonlijk bezinningsmoment 

We verbreken de verbinding 

MET MEZELF… 

Als we denken niet mee te tellen 

Als we niet meer in onszelf geloven 

Als we ons laten leiden door angst 

…… 

MET ANDEREN 

Als we anderen uitsluiten 

Als we hard zijn of verstard 

Als we geen oog hebben voor wie lijden 

…… 

MET DE NATUUR 

Als we de natuur beschadigen 

Als we door negatief denken niet meewerken 

aan een leefbare toekomst 

……. 

MET GOD 

Als we geen tijd maken voor stilte en gebed 

Als we niet meer vertrouwen op U 

Als we niet geloven in een nieuwe kans 

…….. 

 
Naar herstel 
 
Netten boeten. 

Laten we bij onszelf stil staan hoe wij  

onze netten kunnen boeten,  

hoe we een start kunnen maken aan het her-

stellen van verbindingen.  

Wie wil kan hierbij naar voor komen ,  

een verbinding in het net herstellen.  

Daarna kan je bij de priester gaan, hij legt je de 

hand op en zegt:  

“God verbindt jou tot nieuwe liefde.”. 
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